
 

MIVA-kerkcollecte 2026:  

 
Draag bij aan een ambulanceboot  

Maak de oversteek naar levensreddende zorg 
mogelijk  

 
Op 15 en 16 augustus heeft arts Athuman uit Tanzania uw hulp hard nodig tijdens de 
MIVA-kerkcollecte: “Hier op de eilanden in het Victoriameer sterven onnodig veel 
mensen door gebrek aan vervoer.” Veel mensen bereiken hem niet – of niet op tijd. Zij 
wonen op afgelegen eilanden. Voor de overtocht naar zijn zorgpost zijn ze afhankelijk 
van dure, overvolle of onbetrouwbare privéboten. Vooral zwangere vrouwen krijgen 
daardoor nauwelijks zorg, met soms fatale gevolgen voor moeder en kind.  
Zonder vervoer riskeren moeders en baby’s hun leven 

Athuman is de zwangere Damali (†24) nooit vergeten. Ze kwam bij hem met klachten, maar 
door de beperkte elektriciteit kon hij haar niet goed onderzoeken. Hij moest haar 
doorverwijzen naar het ziekenhuis op het vasteland. Drie dagen lang zamelde ze geld in voor 
de dure overtocht. Maar toen ze het geld had, was het al te laat. Zij en haar baby overleden 
en ze liet drie jonge kinderen en een echtgenoot achter.” Dit soort sterfgevallen zijn geen 
uitzondering. Dat mogen we toch niet laten gebeuren?  

 
Khadija (24) is hoogzwanger en woont op een afgelegen eiland zonder kliniek. 

De boot missen kan levensbedreigend zijn  
Voor een veilige zwangerschap hebben vrouwen maandelijkse controles nodig. Maar door 
afstand, isolatie en armoede ziet Athuman veel zwangere vrouwen op de eilanden niet of 
slechts één keer. De meeste vrouwen bevallen thuis, zonder hulp. Niet omdat ze dat willen, 
maar omdat ze de dure privéboot niet kunnen betalen. 

Arts Athuman: “Alleen als eilandbewoners op tijd in mijn zorgpost zijn, kan ik ze 

levensreddende zorg bieden.” 



 

Een ambulanceboot om levens te redden 
Khadija (24) is zwanger van haar vierde kind: “Ik ben voortdurend bang dat ik geen hulp kan 
bereiken als er iets misgaat.” Athuman kent die angst maar al te goed. “Alleen als 
eilandbewoners op tijd in mijn zorgpost zijn, kan ik ze levensreddende zorg bieden.” Elke dag 
dat de zorgpost geen betrouwbaar vervoer ter beschikking heeft, staan er levens op het spel. 
Daarom wil MIVA Athuman en zijn collega’s voorzien van een ambulanceboot. Zo kunnen 
patiënten op tijd bij de zorgpost of het ziekenhuis op het vasteland komen en de medische 
controles en ingrepen krijgen die zij nodig hebben, en die soms levens redden.  

Over Stichting MIVA 
In veel landen zijn gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. 
Gelukkig zijn er lokale hulpverleners die het als hun roeping zien om anderen te helpen. 
MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen en duurzame energieoplossingen. En om zo hoop te bieden op een 
betere toekomst. 

Meer informatie en meteen steunen 
Op www.miva.nl/boot leest u meer over het werk van arts Athuman.  

Wilt u Athuman nu al steunen? Scan dan onderstaande QR-code en doneer. Hartelijk dank! 
 

 
 

Helpt u mee met een gift voor een ambulanceboot? 

Daarmee redt u levens 

Scan de QR-code met de camera van uw mobiel en doneer direct. 

http://www.miva.nl/boot

