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Wereldwijd zijn er mensen die het als hun 
bestemming zien anderen te helpen. 

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare 
vervoers- en communicatiemiddelen.



De bestemming van Anwar

Dit is Pionier Anwar (43) uit 
Bangladesh. Hij zet zich in voor de 
Rohingya die tijdens het conflict in 
2017 uit Myanmar werden verdreven. 
Voor deze vluchtelingen wil hij 
medische zorg beschikbaar maken.



Tijdens het conflict in Myanmar in 2017 staken ruim 

1.000.000 Rohingya’s de grens over. Verdreven door geweld. 

Daar stonden ze. Zonder onderdak en voedsel. Er kwam een 

uitbraak van mazelen en andere ziekten. Een ramp, want er 

waren geen basisvoorzieningen en medische zorg.

Gevlucht voor de verschrikkingen



Dankzij de hulp van donateurs kon MIVA Anwar al 

helpen met één ambulance. Die brengt mensen uit 

het kamp naar de kleine klinieken in het 

vluchtelingenkamp. 

Ambulance maakt het verschil



Dit is Rehan. Een jongetje van 3 jaar. Eén van zijn 

ogen is aangetast, voor het andere wordt gevreesd. 

Als er meteen vervoer naar het ziekenhuis was 

geweest, was zijn oog gespaard. Alleen een operatie 

kan zijn andere oog redden. Daarvoor moet hij naar 

India. 

Zonder vervoer geen zorg



Geen ambulance, betekent geen medische zorg. 

Het is de harde werkelijkheid voor de mensen in 

het vluchtelingenkamp. Gelukkig zijn er meer 

mensen als Anwar werkzaam in het kamp. Samen 

kunnen we ook hen helpen met een ambulance. 

Helpt u mee? 

Kunnen zij op uw hulp rekenen?


